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Dün akşam Ankaraya avdet eden Reisicümhur İnönü 
- parlak surette karşılandı 


ismet Inönünün Çankırıda halk 


" Erzincan dönüşü 


Nafia Vekili B. Ali Çetinkaya muhtelif mevzular etrafında beyanatta bulundu 


Şirketlerle müzakereler normal seyrinde - Radyoları ucuzlatacak kanun projesi hazırlanıyor - Sirkeci ve Eminönü meydanları süratle açılacak 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bir tecrübe mahiyetindedir. İleride a m m ma 


cidden isabetlidir; lâkin başka türlü 


çıkınca mektep talebesini dersten mah- 


5 bna... Teftiş etmek istiyen talebeyi 
imektepte görsün... de >. 


arasında geçirdiğ 


r Ankara 13 (Seyahati takip eden muharririmizden) — Reisicümhur İnönü dün geceyi Samucakta trende geçirdiler, Bu sabah saat tam yedide tren Samucaktan kalktı. 8,5 te Çankırıya geldi. Çankırılılar İsmet İnönünün ümid verici güler yüzünü görmek için tâ gece yarısından itibaren s0- kaklara dökülmüşlerdi. e Civardan Çankırı vilâyetine binlerce köylü gelmişti, Gecedenberi gözleri yolda istas yon yanında bir taşa oturup bekliyen bir köylü kadın «Ben sabaha kadar beklerim; zarar etmez, tek onu göreyim...» diyordu. 


Halk arasında 


Çankırılılar sonsuz bir sevinç içinde İsmet İnönünü bağırlarına bastılar. İstasyonda bir muzika çalıyordu. 
İsmet İnönü güler yüzile trenden indiler, halk arasından geçerek on binlerce kişinin «Yaşa, varol» sadalarına şapkasile selâm vererek ilerlediler, Halkevi binasına gittiler. Buradaki salona gider gitmez, Reisicümhur: 

— Köylüleri çağırınız, kendilerini dinlemek isterim, buyurdular. 

Kapıya toplanan binlerce köylüden biri çağırıldı, Tut nahiyesinin Yapraklı köyünden İsmail... Sanatı rençberlik, 

İsmet İnönü tam karşısında ona yer gösterdi. Sormağa başladı: 

— Mektebiniz var değil mi? 

— Evet efendim, beş sınıflı bir Ya- 


# 


i saatler 


Solda Reisicümhur İsmet İnönü Kastamonu valisi B. Avni Doğanla * 


görüşürken, sağda Karabükte ziyaret ettiği büyük kok deposu 


tı mektebimiz var. 

— Ayrıca yatısız bir mektebiniz yok mu? 

— Henüz yok efendim, 

— Kaç nüfusa bakıyorsun? 

— Sekiz, 

— Say bakayım. 

— Ben, karım, hemşirem, beş ço- 


Et fiatını ucuzlatmak için tedbir alınıyor 


Devlet ziraat kurumu bugünden itibaren nâzım rolünü yapacak 


.Devlet ziraat kurumunun İstanbu-Jun et ihtiyacını temine karar verdiğini dün yazmıştık. Devlet ziraat kurumu, evvelce şehrimize gönderdiği iki müfettişin yaptığı tetkiklerden sonra lâzım gelen tedbirleri almıştır. Kurum, şehrimizin ihtiyacını karşılayacak hayvan kesim işlerine bu günden itibaren nezaret edecektir. 

Kurum şimdilik hayvan borsasın- da hayvan satın alarak mezbahada kestirecektir. 


Kurumun bu teşebbüsü, şimdilik 


mMilkirzmtlers 


Dersten mahrum edilen talebe 


Vali ve Polis müdürleri, Vekillerin teşyi ve istikballerinde çok vakit kaybettiklerinden bu merasime ' iştirak etmiyecekler, 

Son zamanlarda alınan bu karar 


kararlar da bekleriz: 
Bir Vali, bir Kaymakam seyahate 


rum edip yağmurda çamurda yollara dökmek, çoğunu da hastalandırmak kötü ve lüzumsuz âdetlerimiz arasındadır. Bu usulü de derhal kaldırma- 


alınan neticelere göre daha bazı yeni tedbirler alınacak ve halkın müm- 


(Devamı 11 nci sahifede) 


Yeni romanımız 


romanı 
Yazan: 


BURHAN CAHİD 


Yakında neşrine başlıyacağız. 
#ge 
Kısa tefrikamız 


Kleopatranın bir gecesi 


«Yaprak aşısı» romanı başlayıncaya kadar, tefrika sütunumuzda, (Vâ-Nü) nun Teofil Gotye'den kısaltarak naklettiği «Kleopatranın bir gecesi» isimli güzel bir macera okuyacaksınız. Bu- 
.gün altıncı sahifemizde başladı, ' : 


e e 


cuğum, Çocuğumun en büyüğü 9 yaşında. 

— En büyüğü 9 yaşında ha? Yaşa İsmail. 

— Sen yaşa İsmet İnönü, başımızdan eksik olma. 

—Hepimiz yaşıyalım. Kaç dönüm arazin var; bunun ne kadarını su basar? (Devamı 13 üncü sahifede) 


i 


Ankara 13 (Telefonla) — Erzincan hattının açılma merasimini yapan Nafia Vekili Ali Çetinkaya ile merasimde bulunan Milli Müdafaa Vekili general Kâzım Özalp, Hariciye Vekili B. Şükrü Saracoğlu, Maarif Vekili B. Saffet Arıkan ve diğer davetlileri hamil olan “hususi tren bu akşam saat 18 de Ankaraya gelmiştir. 

Bütün yollarda halkın coşkun tezahüratile karşılanan Vekillerimiz Ankara istasyonunda parlak surette 


karşılanmışlardır. 
Nafia Vekilinin beyanatı 


Nafia Vekili B. Ali Çetinkaya kendisile beraber Erzincana gidip merasimi takib eden gazetecilerin muhtelif nafia mevzuları üzerinde sorduk-Jarı suallere cevaben şu sözleri söylemiştir. 

«Beraber yaptığımız bu seyahatteki intibaım, Türk milletinin yapıcılık kabiliyetinin, milliyet hissinin ve cümhuriyete bağlılık aşkının yurdumuzun terakki ve inkişafında en emniyet verici zaman olduğunu bir daha görmüş ve hissetmiş olmaklığımdır. 

Erzincana kadar olan hücra sahalarda, istasyon boylarında gördüğümüz halk tabakalarının ve masum yavruların sevinç ve heyecanlarını tasvir edebilmek çok zordur. Demiryolu işletme teşkilâtımızın her yerde tam bir intizam ve dikkatle çalışmak- ta olduklarına şahid oldum. 


(Devamı 11 nci sahifede) 


(Erzincan hattı işletmeğe açıldı) — Gazetelerden — 


“ « Erzincana muvasalati... 


Nafia Vekili B. Ali Çetinkaya 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YAZAN: 


REFİK HALİD 


Yakında neşrine başlıyacağız. 


Sahife 6 K 


Avtirma ve 


“Büyük davası için milli ve tabü bütün şartlara malik olan Türkiye mutlaka dünyanın en refahlı, en ileri örnek memleketi olacaktır,, 


yerl 


Ankara 13 — Ziraat Vekili Manisa , 


mebusu B. Faik Kurdoğlu yerli mal. 
lar ve artırma haftası münasebetile bu akşam radyoda bir konferans vermiştir; Ziraat Vekili bu şayanı dikkat konferansa ayni kelimelerin muhteif dillerde aldıkları muhtelif manaları anlatmakla başladıktan sonra demiştir ki: i 

İçinde bulunduğumuz hafta dolayısile bu kelimelerin teknik anlamla. 
rını iyice tesbit etmekliğimizin bu hareketin kudreti, manası, inkişafı ba» kımından faydası vardır. 

«Tasarruf» kelimesinin bizde konvansiyonel manasi «economiser» kelimesinin tamamen mukabili olarak sarfi mümkün bir şeyin sarfedilmemesidir. «Arttırma» şüphesiz «TasarrTUf» kelimesinden cok daha iyidir. 
Çünkü bu kelimede, ötekine olduğu gibi, ihtiyacı tazyik manası yoktur. 

Fransızların «epargne». Almanların «sparen» İngilizlerin ve Amerikalıların «saving» kelimelerile ifade ettikleri hareket bugünkü manası ise, yalnız arttırmak değil, ayni zamanda, ve derhal müsmir memleket işlerine ve ya bu işler için bir bankaya yatırmaktır. 

Ben, fikirlerimi daha kolay ifade edebilmek için, tasarruf kelimesini büsbütün atarak, artırma kelimesini, bu haftanın hedefi olan hareketin ilk adımını, işletme kelimesini ise, gayesini ifade için kullanacağım. 

Ziraat Vekili bundan sonra 19 uncu asırdanberi kaydedilen artırma ve işletme hareketlerini etraflı bir surette tetkik ederek demiştir ki: 

Bugün, artırma ve işletme, milletlerin ileri ve rasyonel hayatlarının 2aruri bir icabı ve nâzımı olarak tarif ve tavsif edilmektedir. 

Devletlerin, kendi garantileri altında posta şubelerince idare edilmek üzere tesis ettikleri artırma ve işletme sandıkları, artırmayı teşvik için vücuda getirdikleri artırma vesikası sistemi, senede muayyen had dahilinde hesaba malik olacaklara bahşedilen bazı vergilerden tenzilât usulü, Amerikada tatbik edilmeğie olan İ. O. M. 
yani (Kendi kendime borçluyum) başlığı ile açtırılmış banka hesapları ve ya yine Amerikada tatbik edilmekte olan ve kendi tabirlerile «bir paket şeker alma gibi» biriktirilmek istenen miktarda bir meblâğı bir bankada hesabına kaydettirerek muntazam taksitlerle ödeyip hak etmek şekilleri... Hep bu mülâhazanın neticeleridir. 


Zirrat Vekili B. Faik Kurdoğlu 


Osmanlı imparatorluğunda 

Şimdi 19 uncu asırda, uyanık memleketlerde bu hareketlerin yürüdüğü devrede Osmanlı imparatorluğu ne yapiyordu? sualine cevap verelim: 

Muhterem muhataplarım içinde elbette, benim gibi, kapitülâsyon devresine yetişmiş olanlar da vardır. Ben, bir radyo konuşmasının tahammülünden fazla uzatmış olmaktan korkuyorum. Bunlar ecnebileri Türkiyede vergi vermekten ve Türklerin tabi olduğu kanunlara tabi olmaktan kurtaran, bir devletin hâkimiyet ve istiklâli mefhumu ile kabili telif olmayan şeylerdi. 

Çiftçi ve köylü arazisine sahip değildi. Can ve malından emin değildi. Adalet makinesi bozuktu. Yol yoktu. Vergiler hemen hemen hasren köylü ve çiftçinin sırtında idi. Âşar başlı başına bir belâ idi. Angarya, para tağşişi günlük işlerdendi. İltizam usulünün sayısız kötülüklerinden biri olarak, vaktile yeniden ilhak, edilmiş ve bir nevi prenslik halinde yine eski sahiplerince idare edilmelerine müsaade olunmuş mahaller için tatbik edilen kara gümrüğü usulü bütün vilâyetlere teşmil edilmiş ve bir mahsul her vilâyet hududunu geçtikçe yeniden kıymet üzerinden yüzde 12 reshe tabi tutulmuştu. Bu şerait dahilinde hiçbir mahsulün vilâyet aşırı bir yere gönderilebilmesine imkân yoktu. Bu vaziyet, milli ekonomi bakımından sarih tehlikeleri haricinde, 


KISA TEFRİKAMIZ: | 


KLEOPATRANIN BİR GEGESİ 


Nakleden: 


(Vâ-Nü) 


Şu satırları yazdığımız andan aşağı yukarı yirmi asır evvel harikulâde şatafatlı ve yaldızlarla süslenmiş bir sandal Nil'in suları üs- 
“tünde elli küreğin verdiği hızla akıp gidiyordu. İki ucu hilâl şeklinde kıvrılmıştı; .ince, uzun, Zarif ve çabuk yol almağa müsaid bir biçimi vardı, Tepesinde altın top taşıyan bir koç başı, burun tarafında görünüyordu ki, bu, hanedana mahsus bir işaretti. 

Sandalın ortasında yaldızlı ve renk renk boyalı minimini bir oda yükseliyordu. Dört tane murabba penceresi vardı. 

Öğle güneşinin kızgın harareti kurşun oklar gibi yağıyordu. Nilin suları, renksiz ve mat, uyuyor gibiydi. Sahiller bomboştu. Arzın bu kısmında sanki büyük bir hüzün hüküm sürüyordu. Issız, kurak bir hüzün... Sükün ne derindi... Bütün âlem birden dilsiz olmuş gibi... Yalnız ara sıra yegâne işitilen ses kıyının yosunları üzerine yayılıp sıcakta keyiflenen timsahların boğuk kahkahaları... 


Arkasından çabucak kapanan gümüş bir iz bırakan, sandal hızla geçiyordu. 

Manzara, her adımda değişiyor; kâh cins cins kuşlar, hayvanlar, sahillerde görünüyor; kâh insanı yeise düşürecek bir ıssızlık ortalığı kaplıyordu. 

Sandalın minimini odasında yere gayet ince örülmüş bir hasır yapılıydı dipte, duvara dayalı dört kartal pençesi üzerine oturtulmuş bir küçük yatak duruyordu. Bu âdet şimdiki kozöyler tarzında bir Oo kanepeydi. 
Baş tarafında, istirahat eden insanın boynunu rahat ettirecek şekilde oyulmuş sedrden bir yastık vardı. 
Bu garib yastıkta gayet zarif, sevimli, bir bakışla dünyanın yarısını kendisine hediye ettiren, ilâhı, tapınılan bir kadın, ve bütün yaratılmış insanlar içindeki en emsalsiz kadın yatıyordu. Şairler onu tavsif için kâfi söz bulamamıştır. En mükemmel kadın! En meşhur kraliçe!.,. Kleopatra olduğunu söylemeğe hacet yok... 

Baş ucunda pek sevdiği cariyesi 


1 mallar haftası münasebetile 
Ziraat Vekili B. Kurdoğlunun şayanı dikkat bir konferansı 


uzak bir mıntakada kuraklık veya kıtlık olursa, diğer bir yilâyetten yiyecek sevkini bile imkânsız hale getiriyor. O saha halkına sadece ölmek kalıyordu. 

Yer yer inkişaf etmiş ve mahalli ihtiyaçları teminle tutunmakta olan yerli sanayi, kapitülâsyonlardan istifade ederek kolayca istilâ eden büyük sanayi mamulâtının düşük fiatları altında boğ'ulmağa başlamıştı. 

Sahil vilâyetlerimizde toprak mahsullerimizin, yabancı mahsuller karşısında vaziyeti de süratle ayni olmuştu. Köylü ve çiftçinin mahsulünü istediği adama satması memnu idi. Bunu ancak fermanlı tüccarlara satabilirlerdi. 


Alicenap Türk köylüsü 

Bütün dünyanın mühim bir dönüm noktasında bulunduğu bir devrede, bu hain ve cahil idare bir taraftan da çekirgelere hitaben Hilâfet topraklarından gidin diye fetva yazdırarak havaya üfletiyor, resmi salnamelerinde akrebin kırk gün gübre içinde bırakılacak patlıcanın o tohumlarından, maydanosun bilmem kaç sinek pislemiş bir sicimin gömülmesile elde edileceğinden, «himarı nkuyruğuna bir taş bağlanır, kulakları bir hayt ile raptolunursa ağrılarının sükün bulacağından» bahsederek, köylü ve çiftçinin hafasını da kendi kafasının içi gibi gübre ile doldurmak istiyordu. 

Ey Türk köylüsü, 

Sen ne asil, ne muazzam kudretsin. 
Ne yiğit, ne alicenap varlıksın. 

Bu kadar zulme, bu kadar şenaate, bu kadar ahmakçe idareye katlanıp ta ayakta durabilmek hiçbir ırkın kârı değildir. 

Sen, kudret ve asaletinden bir zerre kaybetmeksizin bütün vekarınla dimdik durdun ve nihayet bütün bu mel'anet idaresini kökünden söküp gene sen attın. 

Sen insanlık tarihinin, önünde her zaman hürmetle eğileceği en asil kudretsin. 

Türk inkılâbının, senin gücünle yarattığı bugüne gelince, bunda manzara bambaşkadır. 

Büyük idealist, büyük kahraman, büyük başarıcı, İnönünün öz sözlerinden istiare ederek, onun kelimelerile sana diyorum ki: 

«Âtiye kemali emniyetle bakıyoruz. 
Bizim, nüfusumuz hayatımızı en yüksek seviyeli medeniyeye çıkarmak için her türlü menabi ve vesaitimiz vardır.» 

«Türkiye Cümhuriyeti, iktisadi is-Şarmion ibis kuşunun tüylerinden geniş bir yelpaze sallıyordu. Başka bir genç kız sazdan örülmüş olan pencere kefeslerine, rüzgâr çarptık- ça içeriye iyi koku girsin diye, çiçek rayihalı sular serpiyordu. 

Yatağın yakınında, siyah mermer vazonun içinde, bir demet lotüs çiçeği vardı, Kimi sema kadar mavi, kimi gayet tatlı penpe. 

O gün Kleopatra, ya siyaseti dolayısile, yahud Kapris için, her zaman- ki gibi Yunan kıyafetinde giyinmemişti. Bir müsamereden yazlık sarayına sandalile dünyordu. Ziyafette giydiği Mısırlı kiyafetindeydi. 

Başında gayet hafif, altından bir miğfer vardı ki, yanları atmaca kanadı şeklinde yelpaze gibi açılmış, şakaklarından ensesine kadar iniyor. 
ve topuz yerinde nihayetleniyordu. 
Ufak iki aralıktan minimini penbe kulakları görünüyordu. Keten bir elbise harikulâde endamlı vücudünü sarıyordu. Bu esvabın kolları katlanıp omuza doğru atılıyor, bütün bilek, bileziklerle süslenmiş olarak, tamamile görünüyordu. Bu bol elbiseyi belden bağlanmış bir kemer sıkıyordu. Ayağında bilekten bağlı incecik sandallar vardı. 

Kraliçe Kleopatranın, o gün, güzelliğinden emin, içi rahat bir hali yoktu. İki dakikada bir, asabiyetle, 


Okmeydanı cina yeli 


14  Kânunuevvel 1938 


henüz esrarını muhafaza ediyor 


Şliphe üzerine Lütfi adında bir bahçıvan isticvab edildi Bahçıvan cinayetle ilişiği olmadığını söylüyor 


Okmeydanında Kalaycıbahçe deresi denilen yerde bulunan hüviyeti meçhul cesed etrafında zabıta ve adliye dün de tahkikata devam etmiştir. 
Fakat dün akşama kadar yapılan tahkikat neticesinde de cesedin hüviyetini tesbite imkân bulunamamıştır. Zabıta tarafindan yapılan tahkikatta Okmeydanı civarında bahçıvanlık yapan Lütfi adında biri şüphe üzerine yakalanmıştır. Lütfi maktulü tanımadığını ve bu cinayetle alâkası olmadığını iddia etmişse de Zâbıta bazı şüpheli noktalara istinaden kendisini sorgu altına almıştır. 

Cesedin başında iki yara izi görülmüş ve bunların kurşun yarası olduğu söylenmişse de bu cihet de henüz tamamile anlaşılamamıştır. On gün kadar dere içinde kalan cesedin vücudu çürümüş, yüzü tanınmayacak hale gelmiş olduğundan bu izlerin ora- da böcekler tarafından yenilmek Suretile hasıl olması da muhtemel görülmektedir. 

Cesed dün öğleye kadar morgda teşhir edilmiş ve akşam üzeri otopsi yapılmıştır. Bugün rapor adliyeye verilecek ve baştaki izlerin mahiyeti, bu gencin ne suretle öldüğü anlaşılacaktır. Cesedin başındaki bu iki iz- 


tiklâli gaye bilen bir nizam tesis etmiştir, Cümhuriyetin şıarı, yüksek gayemizi teşkil eyliyen, iktisadi devlet idealini süratle tahakkuk ettirmektir.» 

Tevessül edilmiş işler, bu memlekette yüzlerce senelerdenberi tevessül olunan ıslâhat işleri gibi, «gösteriş yapmak ve yahut ahara kendimizi beğendirmek için değil» bu memleketi lâyık olduğu en yüksek medeniyet ve refah seviyesine ulaştırmak içindir. 

«Yurt gayri kabili tehir milli ihtiyaçlar içindedir ve bir milletin gayri kabili tehir olan millf ihtiyacatının temin vasıfları, her şeyden evvel © milletin kendisinde aranmak» zaruretidir. 

Yapılacak işlerimiz çoktur ve çok çetindir. «İktisadi ihtiyacatına göre idare edilmemiş bir memlekette iktisadi politika takib etmek güç bir iştir. Fakat ne kadar çetin olursa olsun. hiçbir milli meselenin halli, milli şuurumuzun haricine çıkacak kadar muğlak ve milletin tırmanıp ta tepesine erişemiyeceği kadar sarp değildir.» 

Arkadaşlar; 


yattığı yerde dönüyor: 

— Aman, boğuluyorum... Çok sıcak... İnsan cehennemde olsa bu kadar yanmaz... - diyordu. 

Dilini dudaklarının kenarında gezdiriyor ve mevcud olmıyan bir bardağı arıyan bir hasta gibi, elini uzatıyordu. 

Her arzusunu keşfe alışmış olan Şarmion hemen avuçlarını biribirine vurdu. Zenci bir köle elinde bir tepsiyle belirdi, İçinde dilim dilim kesilmiş karpuzlar ve bir çaydan biçiminde bir ibrik vardı, 

Cariye, büyük bir maharetle, içkiyi gayet yüksekten bardağa akıttı ve hükümdar kadına uzattı. Kleopatra, dudaklaının uciyle tattı. Fincanı yanındaki masaya koydu ve güzel gözlerini Şarmion'a doğru çevirerek: 

— Ah, içim sıkılıyor! - dedi. 


Cariye, Kraliçenin kendisine bir sır söyliyeceğini hissedip hazin bir yüz takındı ve hanımına yaklaştı. 

— Çok sıkılıyorum... 

Kleopatra bu sözleri söylerken, zebun bir vaziyetle, yatağından dışarı kolunu sarkıtmıştı. 

—... Bu Mısır beni eziyor, boğuyor... Ebedi maviliğiyle bu sema, cehennemin karanlıkları kadar hazin... Bulut görmek nasib değil... Hiç bir gölge yok... Daima bu kızgın, kanlı güneş... Siklop gözü gibi in- 


İ sana bakıyor... Bir damla yağmur 


den başka vücudunda hiçbir yara vesaire bulunamamıştır. 


Polis ikinci şube müdüriyeti memurları dün akşama kadar vaka mahallinde tahkikat ve isticvaplarla meşgul olmuşlardır. 


Şimdiye kadar elde edilen delillerle bunun bir cinayet eseri ve faillerinin birkaç kişi olduğu tahakkuk etmiştir. 

Cesedin hüviyeti tesbit edilemediği cihetle izler üzerinde yürümek ve fas illeri aramak çok müşkül oluyor. Bu gün bu feci vaka üzerindeki esrar per. 
desinin kaldırılması kuvvetle ümid olunuyor. 


Belediye bütçesinde bir kısım 


tahsisat tamamn sarfedildi 
938 mali yılının yarısı yokken Belediye bütçesindeki tahsisatın bir kısmı tamamile sarfedilmiş, bir kısmı da bitmek üzere bulunmuştur, Bu vaziyet karşısında Belediye, şubelere bir tamim göndermiş, büyük bir zaruret mevcud olmadıkça, bütçede münaka» le yapılacak bir teşebbüste bulunulmamasını bildirmiştir. Bu tamimde bütçelerinde münakale istiyen  vilâyetlerin Dahiliye Vekâletince iyi not almadıkları da işaret edilmektedir, 


Önümüzdeki başarılması lâzım gelen büyük işler, şimdiye kadar tahakkuk ettirdiklerimizden daha az ehemmiyetli değildir. 


En ileri, en refahlı, en üstün millet olmak milli davamızdır. 

Memleketimizde esaslı bir köy ve ziraat kalkınması bu davanın seri ve sağlam tahakkuku için lüzumlu ana şartlardan biridir. Bunun tahakkuku ise mesud ve şuurlu inkişafını gördüğümüz milli artırma ve işletme hareketlerimizin bugünün teknik nosyonlarına uygun, memleket ölçüsünde bir bünyeye ermesile, çok yakından alâkalıdır. 


Büyük davası için mili ve tabii bütün şartlara malik olan Türkiye, mutlaka dünyanın en refahlı, en ileri örnek memleketi olacaktır, 


Türk köylüsü, Türk çifçisi; 


Şu dakikada senin isteklerini, 8 
nin ağzından dinlemek için aranda dolaşan, askeri, siyasi, içtimai, İltisadi zafere olduğu gibi, seni en yüksek refaha ve zirai zafere de eriştirecek olan büyük milli kahraman önünde, senin adına da hürmetle eğilerek sözlerimi bitiriyorum. 


için vallahi incilerimden bir tanesini verirdim. Bu tunç gibi simanın alevli göz kapaklarından daha bir damla yaş sızmadı... Bu sema, ağır bir manto gibi omuzlarıma çöküyor... Ayağa kalkarsam alnımla ona çarpacakmışım sanıyorum... Yaşadığımız memleket cidden korkunç... Her şey muamma... Mısır, benim gibi neşeli, kaçık bir insanın ölkesi değil... Mumyaların kraliçesi olmak hoşuma gitmiyor... Bari sevebilseydim, yahut ta sevilseydim... Fakat ne o var, ne de öteki... İşte bunun için sıkılıyorum, Şarmion eğer sevişseydim bu suratsız Mısır bana Yunanistan kadar hoş görünürdü, 

Cariye, inanmıyan bir tebessümle; 

— Bu, sizin üzülmenize sebep teşkil edemez. Zira her bakışınız, ok gibi kalbleri deliyor. 

Kleopatra: 

— Bir kraliçe, gönüllerin, alnında» ki taca mı, yoksa şahsına mı tapındıs ğını bilemez. - dedi, - Tacın cazibesi, gözleri kamaştırır ve kalbleri teshir eder, Acaba tahttan inecek olsam Atlnanın, yahut Milenin fahişeleri kadar şöhret bulabilir miyim? Bir hükümdar kadın erkeklerin nazarında o ka» dar uzak, o kadar yüksek, o kadar eris şilmez bir şey ki, kendisine cinsiyeti olmıyan bir mahlük gibi taparlar... 

(Arkası var), 


Arabacının kırbacı atların omurgasında şakladı; uzun yol yorgunluğu ile köpüren beygirlerin dördü birden şahlandı; onaltı yolcu taşıyan büyük araba bozuk kaldırımlı yokuşu sarsıla sarsıla çıkıyordu. İri taşlara hızla sürçen at'nallarından kıvılcımlar fışkırıyor, kırbaç 'yaylım ateş açmış mitralyöz gibi çatırdıyor, dilijansın karosörisi gıcırdıyor, yolcular omuz omuza, diz dize, dirsek “dirseğe geliyordu. , 

Mavi ceketi sarı düğmeli, gümüşi pantalonlu 'bir Fransız, yanında oturan beli kuşaklı, 'başı mendilli bir gözü bağlı, pos bıyık bir İspanyola biraz sert çarpınca: , 

— Affedersiniz dedi, rahatsız ediyorum amma kabahat benim değil. 

İspanyol gülümsedi: 

— Bu bozuk yolda hayvanları bu kadar sürmese bizde bu kadar sarsılmıyacağız. Kiminle tanışıyorum? 

— Prosper Merime. 

— Ben Sipriano, 1814 de Fransız ordusunda Napolyonun maiyetinde çalıştım. Kolonel'Porto-Karrero diye tanırlardı beni. 1814 de Klişi müdafaasında bulundum. 

Grönada'dan Madride yol uzundu. 
Fransa ordusunda hizmet etmiş olan Don Sipriano ile'İspanyada seyahat eden Fransız muharriri Prosper Meri. 
me ahbap oldu. İ 

Dilijans Madrid kapısından girince Sipriano, Merimeyi davet etti; 


Lui Napolyon Bonapart 


İspanyol savaşlarında bir gözünü 
| kaybeden Don Sipriano biraz topaldı, 
. bir koluna “da felç gelmişti; fakat tek gözünün sert, vakur bakışı, iri cüssesinin heykel biçimi, evza ve etvarının | asaleti kahraman ve dürüst bir insan olduğuna şehadet eder gibi idi. 

Evde 'karısını takdim etti: 

— Donna Manüela. 

Yaşını başını almış, kırışmış, porsumuş bir kadındı. Yüzüne bol pudra sürmüştü. Güzel fransızca biliyordu. 
Bayan Stael ile. Şatobriana hayrandı. 

i Bu iki muharririn eserlerini okumuştu. Asaleti ile öğünmesini severdi. 

Ecdadı daha hıristiyanlık teessüs etmeden önce vardı. Söze: «Dedem İsa 

doğmadan önce...» diye başlardı. Fakat babasının Amerika tabiiyetine geçtiğini, Malagada şarap ve yemiş sattığını söylemezdi. 

Sipriano Teba kontu idi.'Büyük ve meşhur cengâverler yetiştirmiş olan Guzman ailesine mensuptu. Ailenin şiarı: «Önce kral sonra can»dı. 

Karı koca Merimeye fevkalâde bir misafirperverlik gösterdi. Fevkalâde izaz ve ikram ettiler. Merime kadının zekâsını takdir etti. Manüela edebiyattan, siyasiyattan bahsediyor, Madrid sosyetesinden, saray hayatından konuşuyor: 

— 7 inci Ferdinand'dan nefret ediyorum, bu istibdad bizi öldürecek! 
diyordu. 

Bu sözleri duyan Merime hayretle etrafına baktı: Bulundukları yer yüksek tavanlı büyük, geniş bir salon; yerlerde goblen halıları, duvarlarda i Goya'nın, Valaskezin resimleri... Döşemeler güzel ve ağır, fakat hepsi de yıpranmış, üzülmüş... 


Tarihe geçe 


Yazan: Selâmi Sedes e 


“Merime önüne baktı. Ayaklarının | ucunda iki çocuk oynuyordu. Çocuk- | lar önce misafiri yadırgadılar, sonra | alıştılar, sokuldular. Birinin adı Paka, ötekinin Öjenia idi. Paka kendi | âleminde idi, Öjenia arada sırada ba- | şını'kaldırıyor, konuşanlara kulak ka-! 
bartıyordu. 

Sipriano çocuğu kucağına aldı: 

— Bu da benim kadar Napolyonu | sever dedi. Ona masal gibi bütün hatıralarımı, Napolyonun menkabelerini anlatırım. Manüela, Öjenia'nın dünyaya nasıl geldiğini anlatsana... 
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5 'mayıs 1826.da Grönada sarsıldı. 
Manüela evden kaçtı, bahçede bir çadır kurdular. Öjenia - Mari - İnyas Ougüstin çadırda dünyaya geldi... 

Fransız muharriri Prosper Merime 
1830 martında Öjenia ile böyle tanıştı. 

#AM 

1834 de Sipriano'nun ağabeysi öldü: 
Siprianoya hürmetlice bir servet biraktı. Sipriano ailesile Anjel meydanında ölenin konağına yerleştiler. 

Madridde hemen hergün bir ihtilâl çıkıyor, sokaklarda muharebeler oluyordu. 7 inci Ferdinandın yerine 2 inci İzabel kral olmuştu. Çocuktu. Dahili ihtiras ve kaynaşmaları idare edebilecek halde değildi. 

Temmuz 1834 de kolera baş gösterdi. Dona Manüela iki kızını alıp Fransaya gitti. Pariste onları Merime karşıladı. Öjenia Dilijanstan iner inmez Merimenin boynuna sarıldı. 

Manüela üç odalı mütevazi bir apartımana yerleşti. Kısa zamanda salonu meşhur oldu. Prosper Merime, Dö-Jakruayı, Standalı tanıttı. Paris “polis müdürile ahbap oldular Marime Öjenia'ya fransızca ders veriyordu. Manucla kocasından para gelince ya Londra- ya veya sahil şehirlerden birine gidiyordu. Öçenia dansediyor, ata biniyordu. 

24 şubat 1839 da Sipriano hastalandı. Manuela hemen Madride gitti. 17 
mart 1839 da Sipriano öldü. 

BAM 


Mayıs 1839... Madrid civarında Karabanşelde güzel bir evin büyük bahçesinde iki genç kız oynuyor. 

Genç kızlardan biri iri gözlü, parlak dişli esmer. Öteki kızıl sarı saçlı, mavi gözlü, küçük ayaklı. 

Oynarlarken biri düştü. İhtiyar bir cingene karısı koştu, kızı yerden kaldırdı. Güzel kızın güzel bembeyaz eli, çingenin kara nasırlı elindeydi. Nasırlı el pamuk eli çevirdi, avucuna baktı: «Çok yükseleceksin dedi, yüz | sene yaşıyacaksın, fakat ömrünün son! 
demlerinde herkes seni unutacak.» 

Bahçede oynıyan genç kızların biri Paka öteki Öjenia idi. Çingene karısı Öjenianın, müstakbel Fransa kraliçe- | sinin el falına bakmıştı... 

#aM 


Madridle diğer büyük şehirlerde gene arada bir sokaklarda tüfek patlıyordu. Karabanşel sakindi. Bu-sükün içinde Manüela kızlarını evlendirmeği tasarlıyordu. Kızların ikisi de gü- | zeldi doğrusu; görenler ikisine de hayran oluyor, esmeri mi, sarışını mı? 


n büyük aşklar 
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Öjenia ile Üçüncü Napolyon 


Hangisini tercih edeceklerini yorlardı. 

Atles ünvanına sahip'Alb dükası İspanyanın en zengin erkeklerindendi. 
Öjenia'nın aşkile yanıp tutuşuyordu. 
Nihayet evlenmeğe karar verdi. Öjenia razı olacağı zaman Paka'nın dü- 


şaşırı- 


kaya âşık olduğunu anladı ve Alb dü- 


kasına emretti: . 

— Benimle değil, kardeşimle evlenmeniz lâzım! 

14 şubat 1844 de Paka düka ile evlendi... Donna Manüela sevincinden uçuyordu. Büyük kızı hiç beklenmedik bir izdivaç yapmış, düğünden bir ay sonra da Prosper Merime Fransız akademisine aza olmuştu. 


Kısa zamanda Öjeniaya talibler çık- 


mağa başladı: İspanya dükalarından Ossüna, Paris polis müdürünün oğlu Edura Döleser, zengin bir bangerin oğlu Agado Vikontu... 

Öjenia hepsini, birer bahane ile reddediyordu... 

1848 deyiz. Fransada cümhuriyet 
ilân edilmiş. Kahir bir ekseriyetle Lui Napolyon Bonapart cümhurreisi olmuş... 

Donna Manüela ile Öjenia “Pariste Vandom meydanında oturuyor... 

Bir gece yemekten sonra Öjenia annesine: 


— Haydi prenses Mâtilde gidelim de- 


di 
O gece Lui Napolyon Bonapart kuzini Matildde yemeğe kalmıştı. Açık 


Prosper Merime 


mavi elbiseli genç kız odaya girer girmez cümhurreisi sözün tam:mânasile vuruldu. Luinin hissiyatı.prenses Matildden kaçmadı. Ana ile kızı Luiye 


takdim ettikten sonra Öjenia'ya cüm:- 


hurreisinin yanında yer verdi. 

Ertesi günü reisicümhur ana kızı Elize sarayına davet etti. Artık Donna Manüela ile Öjenia reisicümhurun hiç bir davetinde hiç bir ziyafetinde eksik olmamağa başladılar. 

Lui Napolyon Bonapartın maksa- 


dı kızı elde etmek, gönül eğlendirmek- 


ti. Öjenia ise hiç o taraflı olmuyordu. 
Reisicümhurun gözdeleri arasına katılmamağa karar vermişti. 

Bir gün Lui sordu: 

— Sizin kalbinize girebilmek için nereden geçmek lâzım? 

Öjenia çekingisiz cevap verdi: 

— Nikâh töreni yapılan kiliseden!.. 

Lui Napolyonu bu engel küplere bindiriyordu; kızda Luinin heran artan, büyüyen arzusunu gördükçe kendini biraz daha ağır satıyordu. 

Bir gün ana kız bir davetname aldı. Sen-Kluya gideceklerdi. Yemekte kimseler yoktu: Lui Napolyon, Eliza Bonapartın kocası Feliks Başioki, Manüela ile Öjenia... Yemeği şatoda yemediler, Konblöval'da, orman içindeki paviyonda sofra kurulmuştu. 

Yemekten sonra Lui; 

— Ormanda biraz gezelim dedi. 

Genç kıza kolunu uzattı. Öjenia biraz geriledi: 

— Bu şeref annemin hakkıdır! 

Böyle başlıyan aşk macerasının devamını gelecek yazımızda, anlatacağız. 


Gençbir Türk , dostu ve Atatürk hayranı'olan Çek gazeteci J.D.'Toseviç ile Atatürkün cenazesini 
Ankaraya götüren trende tanışımıştık. Hafızamdan ölünceye kadar silinmiyecek olan © geceyi her hatırlayışım- da Atatürk için ağlıyan milletlerin sembolü ola- J.D. Toseviç 

rak karşıma daima yaşlı gözlerile Toseviç çıkacaktır. Kanadı kırık bir vatanperver olan bu genç adam, meşaleler ve feryadlar arasında Ankaraya doğru koşan trenin penceresinden sabaha kadar ayrılmamış, sükünetle ağ” lamıştı. 

Ç. T. K. ajansının ve Pragtaki birkaç gazetenin Yakın Şark muhabiri olan Toseviç samimi bir Türk dostudur. Müteaddid defalar memleketimizi ziyaret ederek inkılâbımızı yakından tedkik etmiş, hayran olmuş, ve Çek lisanında yazdığı «modern Türkiye» adlı büyük eserle memleketimizi Çeklere'tanıtmaya çalışmıştır. Türkleri Çeklere tanıtan 'Toseviç 'bundan sonra Çekleri de Türklere tanıtmayı vazife bilip türkçe olarak dünkü ve bugünkü Çekoslovakya isimli bir kitap vücude getirmiştir. Şimdi de «Atatürk ve Kemalizm» mevzulu bir esere hazırlanıyor. Çekoslovakya hakkında ilk türkçe eser olan «Dünkü ve bugünkü Çekoslovakya»da muharrir Çekoslovakyanın doğuşundan başlıyarak kaydettiği terakki ve inkişaf hareketlerile mukaâdderatından bahsetmektedir. İfadesinde Çekoslovakyanın akibetinden içi sızladığı daima sezilen muharrir kitabını şu makale ile bitiriyor: 

Çekoslovakya ve Atatürk 

Türkiyesi 

«Çekoslovak milleti memleket sınırlarını kurtamağa çalışırken dışardan birçok kimseler, acaba istifade edebilir miyiz, düşüncesine kapıldılar. Hattâ Çeklerle hiç münasebeti olmıyanlar bile «Çekoslovakya haritadan silinmelidir» diye bağrıştılar. “İşte bu ıztırablı ve acı günlerde bir millet-bütün Çeklerin nazarı dikkatini celbetti ve ona hakiki sempati duygularile bağlanıp inandılar. Bu, Atatürkün kurmuş olduğu genç ve dinç Türkiye Cümhuriyeti idi. 

Her taraftan, Çekoslovakya parça-Janmalıdır, sesleri yükselirken yalnız Türk milleti bütün -hâdisata seyirci kaldı. “Bu 'hareketile'Çeklere “enerji aşıladı, bütün Çekler Türkiyenin bu hareketi karşısında «Atatürk 'Türkiyesi :gibi olalım, az konuşalım, çok -iş başaralım» ilhamını aldılar. 

.Avrupa siyasetinin sen “karıştığı bir sırada, Balkanlara Balkan -misakile tatlı bir ahenk ve barış havası getiren Türkiye 'bütün haksızlıkları yal- 


Çekoslovakya ve Atatürk 
Türk dostu ve Atatürk hayranı bir Çek gazetecinin şayanı dikkat eseri 


Türkiyesi © 


nız gözlerile takip etti ve Çek'topraklarında da'bir ahenk-ve'bir barış havasını görmeği arzuladığını isbat etti. 

Cereyan eden son hâdiseler Çeklere ibüyük'bir ders oldu, bütün Çekler Bal. 
karilarda istiklâline'hâkkile sahip ve onu şiddetle kıskanan milletin Türk milleti olduğunu gördüler. Bu acıklı anlarda her Çek, yuvasında tarihlerin «Şeflerin Şefi» diye anacağı Atatürk gibi bir yol gösterici, bir önder İçin yalvardı. Her Çek Türk milletini ve onun Ulu Önderinin hayalini gözlerine de canlandırarak manevi bir kuvvet elde etti. 

10 ikinciteşrinde hayata gözlerini 
müsterih yuman Atatürkün dehasile kurulan ve bugüne kadar olgun meyvaları lezzetle yenilen Balkan Antantı hiç şüphe yok ki, Balkan devletleri için bir saadet kaynağı olmuştur. Buna mukabil Tuna hükümetlerinin aralarında yaptıkları Küçük Anlaşmadan ise, istenilen müsmir netice alınamadı ve bu bir hayalden ibaret oldu. İnsanlığın nadir yaradılışlarından biri olan Atatürk dehasile kurulan Balkan Antantı bugün değil yalnız Çekoslovakyaya, fakat bütün Tuna hükümetlerine bir örnek olması, sömürgeci devletlerin tehdidi altında bulunan Çekoslovakya ve küçük devletlerde Büyük Şefin kurduğu barış çatısına iltihak etmelidirler. 

Milli'bir irade ve şuura malik olup kuvvetlere karşı koyabilmek için arkasından bütün'dünyanın ağladığı ve 
19 -milyon Türkün göz yaşı döktüğü 
Büyük'Atatürkün barış ideolojisini ta. 
hakkuk ettirmek lâzımdır. 

Atatürk için ağlamıyan millet kalmadı. Niçin? Çünkü o değil Balkanların, bütün cihan sulhünün sembolü idi. Atatürk bir gün toprak olacağını -hatırlıyarak «Necip Türk milletine ve nesli âtiye tavsiyem şudur ki sinesinde yetiştirerek başının üstüne çıkaracağı adamların kanında ve vicdanındaki cevheri asliyi tahlil etmek dikkatinden bir an feragat etmesin» demişti. 

Nitekim necip Türk milleti büyük Atasının: dediğini yaptı. Onun modem Türkiyeyi yaratırken yanıbaşında bütün sadakatile çalışan İsmet İnönünü Cümhurreisi ilân etti, yeni Reisicümhur da Atatürkün eserini vasiyet ettigi mertebeye yükseltmek için çalışacaktır. 

Çeklerin son derece sevdikleri İsmet İnönü de bütün Türk dünyâsını yıllardanberi idare etmiş bir baştır. 
Bunun içindir ki, Balkanlar ve Tuna devletleri hiç tereddüd etmeden nesillerini Atatürk ideolojisile besliye- * rek İsmet İnönü gibi değerli bir “kumandanın etrafına toplanabilirler. : * 

Büyük Şef Atatürkün büyük eseri karşılarında duruyor. O büyük Türkiye, hem-de düveli muazzama sırasına girmiş «Modern Türkiye»dir. Türkiye yi yakından tanıyan her ferdin onun karşısında vereceği son hüküm . şudur::Sağlam bir vücudde sağlam bir ruh taşıyan Türkiye.» —Ş. H.R. 


Tayyare modelcilik kursu 


Manisa (Akşam) — Manisa merkezindeki ilkokullar öğretmenleri için açılan tayyare modelcilik kursunda dersler sona ermiş, kursta muvaffak olan talebeye ehliyet vesikaları verilmiştir. Kurstan 18 öğretmen çıkmış ve kendi okullarında talebelerine tayyare modelciliği dersleri göstermeğe başlamışlardır. 
“Yükarıdaki resimde öğretmenler kursta son derslerde görünüyorlar. 

/ 
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